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				Voorwoord

			

		

		
			
				Eind zomer 2014, we (Marco, Joyce en Marieke) na een lange zomervakantie bij elkaar gekomen om een plan te bedenken om het Jaar van de Ruimte op een bijzondere manier te vieren. Over een ding waren we het snel eens: geen zaaltjes, geen beamers, geen flipovers, geen powerpoints, sessies en discussiegroepjes.

				De Ruimte is buiten en daar willen we heen. We mij-meren wat over de zomervakantie die achter ons ligt. Hoe fijn het was om ’s ochtends de tent open te ritsen en de met druivenranken begroeide heuvels aan de Drôme te zien. In onze ogen begint iets te glimmen. Waarom gaan we niet kamperen in het Jaar van de Ruimte? Hoe tof zou het zijn om in Nieuw Nederland de tenten op te slaan en een weekend lang de ruimte om ons heen, te ruiken, te horen, te voelen en te zien?

				In de maanden die erop volgen, kristalliseert ons plan zich verder uit. We kiezen locaties en bezoeken ze meerdere malen: het tunneldak bovenop de A2 in Leidsche Rijn, de Tweede Maasvlakte (onze gedroomde bestemming, want kamperen aan de zee!), Blauwestad en Kerkrade-West. Allemaal plekken waar grote dingen zijn gebeurd of waar grote dingen gaan gebeuren op het gebied van de ruimtelijke ordeing.

				En toen werd het juni. De publieksmaand van het Jaar van de Ruimte. Onze campings gingen open en wat zijn we blij dat we erbij ben geweest. Het was een ongelofe-lijk avontuur. We maakten kampvuur in schalen onder de oude perronkappen van Utrecht Centraal terwijl we de zon zagen zakken in de bouwput die Leidsche Rijn Centrum heet. We deden yoga op een grasveld in Heilust waar voorheen twee grote flats stonden, die in het kader van de krimpopgave zijn gesloopt. We haalden de sleutel op van de kerktoren bij gewoon een bewoner van Finsterwolde en beklommen deze. Op de Tweede Maasvlakte zagen we het ene moment de groostste containerschepen in de wereld en het andere moment hoopten we dat het zwarte stukje steen dat we op het strand hadden gevonden, een fossiel was.

				We hadden al zo’n vermoeden, maar het avontuur ligt echt voor je voeten hier in Nederland. Het was mooi om te zien hoe onze gasten zich vermaakten, verwonderden en hun hoofd braken over de dichtopdrachten van Tim Pardijs. Maar het allermooiste waren de gesprekken die we hadden met de bewoners.

			

		

		
			
				Bewoners die de consquenties van ruimtelijke plannen aan den lijve hebben ondervonden en er het hunne van vonden. Bewoners die abstracte zaken zoals krimp een concreet gezicht gaven. Zoals Mirjam in Kerkrade die het gevoel had dat ze naar de Bronx was verhuisd, terwijl ze nog steeds woonde op de plek waar ze is opgegroeid. Of Robin, die domweg gelukkig is met vrouw en sloep in Blauwestad. Daar waar professionals het als mislukking zouden bestempelen. 

				Enfin, de verhalen van Robin en Mirjam en onze vakan-tiegangers, leest u allemaal in dit vakantieboek. Wij zijn ontzettend blij en dankbaar dat de organisatoren van het Jaar van de Ruimte, de gemeentes die we bezochten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geloofden in ons project. Zonder jullie was het niet gelukt,

				Zonnige vakantiegroet,

				Marieke, Joyce en Marco, het team van Camping Onbestemd.
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				Er is geen plek in Nederland, die niet op enig moment is getekend, gepland, bedacht. Meestal zelfs meerdere keren. Flevoland, de Betuweroute, de Amsterdamse binnenstad, Zoetermeer, Almere, Leidsche Rijn…

				De eventuele daadwerkelijke uitvoering van plannen werd vooraf gegaan door studies, berekeningen, filoso-fieën, vergaderingen, belangenafwegingen, besluitvorm-ingstrajecten…

				En tijdens de realisatie van de plannen bleef de wereld veranderen. Steeds sneller. De woningmarkt stortte in of trok aan, de economie trof betrokken bouwbedrijven en toeleveranciers, het Nieuwe Werken vond opgang, consumentengedrag veranderde…

				En daarna gingen mensen de plek gebruiken. Als bewo-ner, passant, werknemer, recreant. En die mensen vónden iets van het uitgevoerde plan. Ze voelden zich er thuis, vonden het mooi of juist niet, bleven er of kwamen er nooit meer terug. Ze ontwikkelden trots, en gingen de plek soms aanpassen aan hun eigen wensen. Ze gingen het bedachte plan inkleuren en bezielen.

				Wanneer is een plan gelukt?

				Als de gebruikers het gebruiken zoals het is bedoeld? Of als het voldoende flexibiliteit in zich heeft om zich te laten aanpassen door de gebruikers? In elk geval gaat een plek pas léven als mensen er bezit van nemen. En kun je een plek pas écht doorgronden als je de ogen van gebruikers ziet glimmen van trots of frustratie. 

				Planmakers en plangebruikers hebben beiden bepaalde gevoelens en passies bij de plannen die zijn gerealiseerd. Ze kijken er anders naar. Maar ze zijn zelden met elkaar in gesprek. En áls ze met elkaar praten blijken ze meestal verschillende talen te spreken. Zonder tolk begrijpen ze elkaar niet of nauwelijks.

				En nu is het 2015 en verandert de wereld sneller dan ooit. Sneller dan hij gepland kan worden. Het plannen en bouwen van Nieuw Nederland kost tijd en in die tijd verandert de context. We leveren plekken op die vaak al verouderd zijn als de gebruikers zich melden. En de mogelijkheden van die gebruikers om de plekken aan hun actuele wensen aan te passen worden steeds groter. 

				Doe-democratie.

				Bewoners zijn niet langer slechts de consumenten, maar mede-producenten. De toe-eigenaars van de ruimte.

			

		

		
			
				De toekomst van de Ruimtelijke Ordening, het maken en uitvoeren van plannen, is misschien wel ingewikkelder dan ooit. We weten eenvoudigweg niet hoe de wereld er over 5 jaar uitziet, maar we ontwerpen wel plekken die tegen die tijd opgeleverd gaan worden. Gelukkig hebben we dat de afgelopen jaren ook gedaan, en kunnen we nu zien hoe de gebruikers sinds de oplevering met de plek zijn omgegaan. Daar kunnen we van leren.

				Daarbij is het niet meer voldoende om van een afstand te kijken of het resultaat klopt met wat we hebben bedacht. We moeten niet het plan observeren, maar de gebruikers. Hoe leven die in het plan, hoe bezielen ze het plan, heb-ben we ze voldoende (of te weinig, of teveel) gefaciliteerd het plan naar hun hand te zetten? Om te weten of een plan is gelukt zullen we in de plek moeten duiken. 

				Wij denken dat de planners en observanten te weinig de plekken induiken die ze ooit hebben bedacht. Ze beleven ze onvoldoende. Het succes van de plek wordt teveel afgemeten aan het oorspronkelijke plan en op basis van objectieve vergelijkingen. We leven onvoldoen-de letterlijk méé met de gebruikers. Dát moeten we dus doen: even de tijd nemen om gebruiker tussen de gebruikers te zijn. Om te leven op de plek, in plaats van hem slechts te observeren. Ons te voeden met obser-vaties van dwarskijkers en vertalers die de plek duiden vanuit lokale betrokkenheid of de verwondering van het eerste gezicht.

				Er zijn tolken dus nodig. Vertalers tussen planmakers en plangebruikers. In onze ogen kunnen kunst en cultuur die vertalers zijn. Columnisten die het dagelijks leven beschrijven, fotografen en dichters die een plek weten te vangen zoals alleen zíj dat kunnen, theatermakers die grote vragen behapbaar maken, muzikanten die de ziel van een plek weten over te brengen aan een breed publiek.

				Niet observeren maar doorleven. Meebeleven met de gebruikers, opsnuiven van de bezielde plek. Pas dan kun-nen we in het vervolg betere plannen maken, plannen die beter passen bij de veranderende wereld, de gebruiker van de toekomst. 

				Het plannen en bouwen van Nieuw Nederland vraagt om nieuwe principes, nieuwe inzichten, nieuw tempo, nieuwe partners, nieuwe flexibiliteit. Want wie maakt Nederland? Dat doen we met z’n allen. 
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				Leidsche Rijn

				6+7 juni 2015

			

		

		
			
				Een nieuw leven in de Vinex

			

		

		
			
				Ja, er is een waterbedeffect, ’s ochtends vertrekt iedereen en ’s avonds komt iedereen weer terug.
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				De gratie 

				van de 

				nieuwe ruimte
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				WANNEER

			

		

		
			
				je wethouder spreekt van een historische kans

				je foto’s maakt van een gestrand schip op een bouwplaats

				je zonder rails aankomt onder een stationsdak

				je met de buren een heg plant

				je buurjongen zich een park toe-eigent met graffiti

				je buiten adem raakt van het rennen naast je dochter op de fiets

				je zoon speelt op een voormalige stortplaats

				je meer vogels dan spinnen ziet

				je vanuit de zolderkamer tegen volle boomtoppen aankijkt

				je de andere kant op stuurt voor wortels die door het fietspad breken

				je je eigen weg door een grasveld slijt

				je vanuit de zolderkamer tegen kale takken aankijkt

				je buren vragen of je de heg wil snoeien

				je het zadel van de fiets van de dochter kan loslaten

				wanneer je een plek ziet om verder te gaan
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				En ziel,

				wanneer komt 

				die dan?
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				‘Mijn beeld is sterk positief veranderd.

				Eigenlijk mankeert er niets aan deze Vinexlocatie.’
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					Meet the local

				

			

		

		
			
				Camping Onbestemd werkt als 

				een gummetje

			

		

		
			
				‘Bij mijn afscheid als voorzitter van de Wijkraad Leidsche Rijn, kreeg ik deelname aan Camping Onbestemd cadeau. Ik kon er gelukkig wat Vinexvooroordelen uit de weg ruim-en, de andere deelnemers hadden daar oren naar. 

				Een Vinexwijk is saai. Er gebeurt niks, en mensen doen er niets anders dan slapen. Mensen leven hun echte leven ergens anders. Dát is het beeld dat veel mensen hebben van wijken als Leidsche Rijn. Maar het klopt niet. Althans, niet helemaal.

				Ja, er is een waterbedeffect, ’s ochtends vertrekt iedereen en ’s avonds komt iedereen weer terug. Daar is de infra-structuur ook op ingericht. Maar dat is niet alles. Utrecht is de hoogstopgeleide stad van het land, en Leidsche Rijn is de hoogstopgeleide wijk van Utrecht. Veel mensen die er werken zijn zelfstandigen zonder personeel, mensen die flexibel zijn en hun eigen werk vormgeven. Liberale par-tijen krijgen de meeste stemmen in deze wijk. In Leidsche Rijn wonen dus mensen met eigenaarschap voor hun omgeving en het vermogen om daar wat mee te doen. Dat gaat nog niet volgens vaststaande structuren, die bouw je niet tegelijk met de straten en huizen. Wat hier heerst, is een ‘adhococratie.’ Een situatie doet zich voor, en daar wordt op de slimste manier op ingespeeld. 

				Het past bij Leidsche Rijners om de ontwikkeling van de wijk naar hun hand te zetten. Het Máximapark is een parel en dat is echt met de buurt tot stand gekomen. Het park op het Dak van de A2 is door bewoners bedacht. 

			

		

		
			
				Dat zijn echt dingen om trots op te zijn. Ze hebben buiten Leidsche Rijn nog niet zoveel bekendheid, maar dat komt zeker nog wel.

				Elke inwoner van Leidsche Rijn ziet zichzelf als inwoner van Utrecht. Alleen mensen uit de rest van de stad zien dat anders. Ik snap dat wel. Hoewel we zeker niet gevrij-waard zijn van stadse problemen, hebben we in Leidsche Rijn nu nog geen echte stadsgemeenschap, die is zich nog aan het ontwikkelen. Ik vind dat eigenlijk wel fijn. Het is hier best dorps, je kent hier je buren.

				Dankzij de andere deelnemers, werkte Camping Onbestemd als een gummetje voor mij. Elke plek in deze wijk heeft een verhaal voor mij, ik heb negen jaar in de Wijkraad gezeten en ben bij elke politieke beslissing betrokken geweest. Als ik om me heen kijk, zie ik die geschiedenis er altijd bij. Bijvoorbeeld de Kruidenbuurt. Als ik daar kom, denk ik automatisch aan de problemen die daar tien jaar geleden waren, “Kruidenbuurt, daar was gedonder.” Maar mensen die hier voor het eerst zijn, hebben een frisse blik. Zij zien hoe mooi het er is: “De Kruidenbuurt, daar is het netjes.” Zo krijg ik ook een nieuw perspectief op zo’n plek, want ze hebben natuurlijk gelijk. ‘

			

		

		
			
				Ondernemer in Leidsche Rijn, 

				was voorzitter van de Wijkraad Leidsche Rijn.

			

		

		
			
				Xander Coolen

			

		

		
			
				Bezocht: Leidsche Rijn
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				Waar zijn de

				cowboys?

			

		

		
			
				Maasvlakte 2

				13+14 juni 2015

			

		

		
			
				‘Ik dacht dat het enorm vervuild zou zijn 

				maar dat was het helemaal niet (op het oog). 

				Het was zelfs een van de schoonste stranden die ik ooit heb gezien.’
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				Met wind en vliegers rekken we onze

				lijven uit
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				Te groot 

				om te bevatten
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				HIJ BELOOFT DAT WE ZULLEN VINDEN

			

		

		
			
				Dode vogels op de weg, wind giert rond de antenne op het dak,

				de radio verliest ontvangst, het navigatiesysteem de weg. 

				Maar er is een gids. Hij zegt: Er zijn hier twee manieren 

				om te zoeken. Lopen naar het grote, kruipen tussen het kleine.

				Als je wat vindt, bewaar het, ik heb al teveel weggegooid.

				Met wind en vliegers rekken we onze lijven uit tot

				er duinen in onze oren passen, met windmolens roeren we 

				blokken beton door onze koffie. We zijn blauwe en grijze 

				Tetris-spelers die elkaar over het water aanstaren; hij die 

				het eerst wegkijkt moet met een theelepel land op het water

				veroveren (het verontwaardigde bulderen van de golven is 

				van veraf een vriendelijk geruis en trouwens: na een nacht 

				slapen op het strand hoor je dat niet meer).

				We noemen de zee daar haven, gaan in eierdozen uit varen,

				maken teveel foto’s voor thuis.

				Heel klein was het gebaar, gemaakt uit gewoonte.

				Iemand zwaaide naar een glazen hokje, daar werd

				teruggezwaaid en voelden we ons 

				verschrompelen

				van duin tot korrel.
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				Indrukwekkend: ’s Nachts het geluid van de industrie, dat nèt geen herrie is

			

		

		
			
				‘Kamperen op de Tweede Maasvlakte sprak me direct aan toen ik ervan hoorde. Het ministerie waar ik werk stond helemaal aan het begin van het planningsproces, en zo kon ik zien hoe dat geplande nu echt bestaat. Ik ben eigenlijk geen kampeerder, dus ook dat was al bij-zonder voor mij. Ook al was het stiekem betrekkelijk luxe, omdat er bijvoorbeeld voor ons gekookt werd.

				 

				Ik heb van het randprogramma genoten. De toneelvoor-stelling was heel mooi, dat was het hoogtepunt van het hoogtepunt van het weekend. Maar ook het zoeken naar fossielen op het strand en de yoga vond ik leuk om te doen. Het bier drinken bij het kampvuur vond ik héél leuk om te doen. 

				Het was geweldig om een weekend op te trekken met 35 mensen die het óók supergaaf vinden de Tweede Maasvlakte eens op deze manier te zien. Misschien juist omdat onze gesprekken niet alleen over ons werk gingen, of over de Maasvlakte zelf. Er waren bijvoorbeeld mensen uit het Oosten, met hen had ik het dan over de IJssel in plaats van het Rotterdamse Havengebied. En er was een Belgisch echtpaar dat enorm geïnteresseerd was in zeeschepen. Zij grepen de kans om hier eens te kamperen heel graag aan, want wanneer kun je nu zó dicht bij de grootste zeeschepen ter wereld slapen? Met hen sprak ik over hun fascinatie, en over de verschillen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen.

			

		

		
			
				Als je zo over de Maasvlakte gaat, besef je nauwelijks dat dit een paar jaar geleden nog zee was. Het was wel leger dan ik had verwacht. Maar is dat dan een reden om zoiets niet aan te leggen? Ik vind van niet. De rest van de ruimte zal nog worden opgevuld, dat gaat nu eenmaal niet zo snel. Als je daar bent, komen dat soort vragen automatisch naar boven, en ga je je eigen antwoorden toetsen. 

				We zijn ook de natuur in gegaan. Dat is iets typisch Nederlands. Als we zo’n groot project bouwen, dan zorgen we er ook voor dat het een beetje mooi is. We leggen zelfs compensatienatuur aan. Het was mooi om te zien dat dat goed is gelukt. Om daar te worden rondgeleid is net zo interessant als zo’n indrukwekkende boottocht langs de industrie. 

				‘Ik kan niet zeggen dat ik echt iets van Camping Onbestemd geleerd heb, maar ik ging niet mee om te leren. Ik ging mee uit nieuwsgierigheid, om te ervaren, en dát is absoluut gelukt. ’s Nachts in mijn tentje, de diepdonkerblauwe avondlucht, de horizon gevuld met industrieel landschap met zijn monotone geluid dat net geen herrie is, dat was indrukwekkend. Het deed me denken aan het nummer Strange Colour Blue, van de Noorse band Madrugada, dat op hun album Industrial Silence staat. Dat voelt bijzonder, als je in een situatie terecht komt die zo aansluit op muziek die je mooi vind.’ 

			

		

		
			
				Hoofd Ruimtelijk Ontwerp en plaatsvervangend directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

			

		

		
			
				Hermen Borst

			

		

		
			
				Bezocht: Tweede Maasvlakte
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				Korrelig

				voelt het

				samenzijn
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				‘Ik kon me wel iets voorstellen bij het contrast tussen natuur en techniek, maar in werkelijkheid is het veel ingrijpender! En mooier!’
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				Kathelijn van Stiphout

			

		

		
			
				‘Ik nam de kampeerders van de Tweede Maasvlakte mee naar de natuur hier in de omgeving. Dat vond ik belangrijk. Veel mensen zijn hier erg onder de indruk van dat industriële, ze vinden dat rauwe mooi en gaaf. Ik vind dat niet. Ze vergeten al snel dat er hier ook mensen wónen en dat voor ons dat beeld niet exotisch is. Zelf woon ik in Spijkenisse. Veel stadsgenoten nemen de industrie voor lief, omdat ze er zelf werken. Maar ik werk in het onderwijs. En ik schaam me, als bezoek eerst kilometerslang langs rokende schoorstenen moeten voor ze mijn huis bereiken.

				 

				Dat we ook prachtige natuur hier in de omgeving hebben, weten maar weinig mensen. Terwijl die natuur óók bij de Tweede Maasvlakte hoort. Ook voor de aanleg hadden we al stranden in Rockanje en Oostvoorne, waar in mooie weekenden iedereen uit de buurt naar toetrekt. Daar zie je de prijs die we voor de Tweede Maasvlakte betalen, wat er verloren is gegaan. Gelukkig is er ook zogenaamde ‘compensatienatuur’ aangelegd. ‘
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				Zandverslag 

			

		

		
			
				24 uur op Maasvlakte 2

				12:00 13 juni – 12:00 14 juni 2015

			

		

		
			
				Bianca Boer

			

		

		
			
				Volgens de routeplanner rijd ik de zee in. De borden wijzen me over een nieuwe asfaltweg door een vlakte vol taai gras. Leeg. In de verste verte geen mens te beken-nen. Aan de horizon, kilometers verder, lost een varend flatgebouw bij een reusachtige overslagterminal zijn containers. Hier is alleen dit gras dat voorkomt dat er nog meer zand over de weg waait dan nu al gebeurt. 

				De haven van Rotterdam is uitgebreid. Nederland werd twintig vierkante kilometer groter. Met sleephopper-zuigers, bulldozers en hydraulische kranen werd zand van de bodem van de Noordzee geslurpt en opgespoten.

				Om twaalf uur ’s middags draai ik parkeerterrein P3 van het Recreatiestrand Maasvlakte 2 op. Ik heb er zin in. Marieke doet het hek voor me open. In dit niets is een parkeerplaats aangelegd. Hier staan een paar auto’s en een dixie. Er hangt een spandoek met Camping Onbe-stemd in oranje letters. Zo voelt het, alsof ik nergens ben. Iemand schreef met stoepkrijt ‘welkom’ op straat. Een bord met betonnen voeten kondigt aan dat hier aan ‘Geluk’ gebouwd wordt. Achter de parkeerplaats staat een kunstwerk van zandkleurige bogen.

				Over de parkeerplaats trekt een zandstorm. Bleke vegen stuiven langs het asfalt. Twee open zeecontainers en twee campers staan in een vierkant langs de randen opgesteld. De luifel van de ene camper is open. Er schuilen mensen tegen het venijnige zand. Daar is koffie. De kartonnen beker die ik pak wordt uit mijn handen geblazen. Al bij de eerste hap koek knerpt er iets. Ik groet lukraak maar tegen de wind in verstaat niemand me. Ik zie het gestuntel van volkomen vreemden die net als ik niet weten waarop ze wachten. De verlegenheid van de jonge vrouw in een afritsbroek tegenover de joviale gast op sandalen. Schuin achter me hoor ik de te harde lach van een gangmaker in zijn element. Een vrouw vuurt een reeks aardige opmerkingen af op de vrouw naast haar, leuk fleecejack, leuke legging, leuk haar, waar kom je vandaan en wat doe je hier? Wat doe ik hier eigenlijk? Ik zie observanten aanhoren en zwijgen. Een man en een vrouw staan iets verderop. Twijfelen ze of ze erbij horen of distantiëren ze zich nu al? 

			

		

		
			
				Marco neemt de leiding. Hij maakt van ons een groep met een doel. Wij gaan dit nieuwe land verkennen. Vanaf de zee en over het strand. Vannacht zullen wij er slapen. 

				De fietstocht slaan we over. We trotseren windkracht zeven in onze auto’s en rijden naar FutureLand voor een boottocht. Daar voegt zich Carla bij ons in een jurk die steeds verandert in een stofballon. Ze zit vol vlakte-weetjes en cijfers. Wat leek op één terminal blijken twee concurrerende bedrijven te zijn. Terwijl mijn hoofd begint te tollen varen we langs het containerschip dat ik eerder zag. Ik verrek mijn nek met omhoogkijken naar de kranen die de containers stapelen. Er werkt bijna geen mens, alles gaat automatisch. Langszij aan het flatgebouw ligt een binnenvaartschip. Ik zwaai naar de bemanning. Ze zwaaien terug. Er is hier, behalve wij en zij, niets anders in de menselijke maat. 

				Walter sleurt ons van de hightechgiganten naar de oer-tijd. De laatste tien minuten van de boottocht staat de hele groep om hem heen. Hij heeft een paar schoenen-dozen met bruine hompen voor zich. Maasvlakte 2 is gemaakt van zand dat miljoenen jaren oud is. Daarom ligt het vol fossielen. In een zakje met een sluitstrip zit een nat restje bot dat hij net gevonden heeft. We zien met eigen ogen dat het gemiddelde stukje pleistoceen lijkt op wrakhout. 

				Terug bij de campers krijgt ieder een vuilniszak. Over het duin waait het zand ongenadig in mijn ogen. 

				Bovenop blijf ik staan. Op de golven staan witte kop-pen. Het lijkt wel feest. De zee is vol felgekleurde kites. De surfers dansen langs de kust. Het strand is verlaten. Alleen een jongen in een wetsuit loopt met een plank richting het water. 

				Wij struinen het strand af op zoek naar donkerbruine brokken die door het water voor onze voeten worden geworpen. We turen naar beneden. We lopen een heel stuk heen en dan weer terug. Binnen het uur zullen wij een versteende hyenakeutel of een mammoetkies vin-den. Vol verwachting storten we onze volle vuilniszakken uit aan Walters voeten. Kijk hier, onze vangst. Al onze botten blijken vuursteen of limoniet, de oertijd fopt ons met ijzerhoudende klei in vele vormen. Maar één van ons heeft een stukje van een hertentand, een ander vindt wat splinters bot. Ik blijk goed in stenen.

				In het basiskamp zijn er knabbels en er is hete thee. Nog altijd waait de wind hard. In de open container staan tafels met banken. Tim geeft een dichtworkshop. Wij vangen onze beelden in woorden, schrijven een regel en geven hem door aan degene naast ons. Wat ieder van ons gezien heeft is heel verschillend. Toch herkennen we ook dingen bij elkaar. De zwaaiende schipper duikt op in meerdere gedichten. De fossiele muizentandjes ook. 
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				Vlak voor het avondeten deelt Joyce dekens uit. De eerste koukleumen hullen zich in zeventigerjaren-patronen. We sluiten aan in de rij voor de warme maal-tijd. Ik overweeg de botten uit mijn spareribs op het strand te begraven. 

				Als het begint te schemeren speelt het Nieuw Utrechts Toneel de voorstelling Geluk. We zitten in een kring in het midden van de parkeerplaats. De wind is meedogen-loos. Iedereen heeft inmiddels een deken of een slaapzak om. Geluk is voor onze groep: een warme douche, dekens, en een knuffel. Dat is de uitkomst uit het onder-zoek van de voorstelling.

				Tegen tienen zetten we eindelijk op het strand onze tenten op. We krijgen houten haringen en graven alles aan de zeekant in. Iemand belooft dat de waanzinnige wind echt zal gaan liggen. Een paar mensen geloven er niet meer in en gaan naar huis. Eén stel slaapt liever in de auto. De rest sleept af en aan met tassen. In mijn tent tikken de korrels fel tegen het zeil. 

				De nacht begint te vallen. Tijd voor een wandeling naar het kunstwerk achter de parkeerplaats. Ruud vertelt erover. Het is een spel tussen het beeld en het zand. Hij hoopt dat er een nieuw duin zal groeien. Alex speelt gitaar tussen de betonnen bogen.

				Op de camping is inmiddels het kampvuur aan. De reddingsbrigade komt langs en haalt met de brandweer-wagen extra hout voor op de vuurkorven. Ze vertellen schitterende verhalen vol snelheid en getijdestromingen. Zoveel kitesurfers als vandaag waren er nog nooit,twinkelt het in de ogen van Tom, de grootste redder.

				Over onze parkeerplaats loopt José rondjes met haar honden. Ze waakt als wij slapen en verzekert me dat gespuis door haar kwijlende monsters gegrepen zal worden. Ik geloof haar klappertandend. Ze zegt dat ik mijn trui in mijn slaapzak moet stoppen, zodat hij morgen warm is. Ze ziet eruit als een vrouw die geen dak nodig heeft, zo taai als het gras van Maasvlakte 2.

				Als ik over het duin naar mijn tent loop, sterven het zingen en de gitaarklanken weg. Mijn nacht is een gevecht van de zee tegen de slaap. Alles buitelt over elkaar in mijn hoofd. Snippers van gesprekken. Fossiel-en. De levens in de tenten om mij heen. Verhalen die we meedragen. Snurkt daar iemand? Is het de joviale gast, of een tent verder? 

				Tegen tweeën hou ik het niet meer. Ik pel mezelf uit mijn slaapzak en ga met blote voeten in mijn schoenen het duin op. Daar halverwege plas ik klaterend in het wild, met een glimlach. Daarna overvalt de slaap me toch. 

			

		

		
			
				Als ik wakker word, mis ik de wind. Op het strand is Astrid al begonnen met de yoga. Kijken is ook heel ontspan-nend. Ik loop naar de zee. Met mijn hand boven mijn ogen tuur ik de horizon af. Zo heel anders is het strand nu de wind zich koest houdt. Ver weg ligt een file van zee-schepen. Niet groter dan legostenen. Volgens een man uit de groep die ook aan de vloedlijn staat, wachten die schepen ver uit de kust tot de olieprijzen stijgen. Als dat gebeurt varen ze de haven binnen. Soms liggen ze daar maanden. Eens in de week gaat er een bootje naartoe om ze te bevoorraden. Dus daar ver weg op zee wonen mensen. Nog een wereld waar ik niets van weet.

				Ik ga over het duin naar de parkeerplaats, waar de camper alweer uitnodigend zijn luifel open heeft. Koffie en een ei. Het is warmer dan gisteren. Ik schuif aan bij wat mensen die ook geen yoga doen, eet een boterham. Ik denk aan het stuivende zand en de wind, zo’n contrast met de rust en de luwte van nu. 

				Ineens is er dat gesprek. Aan tafel. Een gesprek over de dood en de liefde. Wie ermee begon weet ik niet. Alle schillen vallen van ons af. Terwijl de zon doorbreekt openen om mij heen mensen zich voor elkaar. Ze schrik-ken ervan, worden verlegen om daarna te merken dat het kan, dat het veilig is. 

				Dit is waarom ik ben meegegaan. Een handjevol mensen in dit verlaten land die elkaar voor even vinden. Met hun hart. 

				Als laatste staat het compensatiegebied op het program-ma. Wat gaven we de natuur terug in ruil voor de industrie? We fietsen een eind de kale vlakte af om te eindigen bij een schutting met kijkgaten aan het Oost-voornse Meer. Er staat een man met zijn vinger tegen zijn lippen. Hij wijst naar zijn kijker. Op drie eilandjes achter het schot broeden honderden vogels. De man telt nesten, meer dan tweehonderd van de kluut dit jaar. Toch worden de meeste kuikens niet oud. De vogels schrikken van mensen die achter de schutting komen. Ze vliegen op. Dat is het moment waarop de kraaien wachten. Een kraai grijpt een kuiken en vliegt ermee naar het water waar hij het net lang genoeg kopje onder houdt tot hij het jong in een keer door slikken kan. Als de man uitgesproken is, strijken de vogels weer neer.
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				Parkstad Limburg

				27+28 juni 2015

			

		

		
			
				Waar huizen 

				stonden, spelen kinderen
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				‘Het schrijnde de hele tijd een beetje, 

				maar dat was ook zo prachtig’
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				Wij mogen 

				aapjes kijken, 

				of zijn we 

				dat zelf?
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				ALS JE ME NODIG HEBT, STAMP MAAR OP DE GROND

			

		

		
			
				Ik ben diep zwart en ik glans. Vroeger kon je mij hier 

				van de grond rapen, maar nu ben ik verborgen achter 

				proppen tranen en papier, begraven onder lagen bittere 

				besluiten. Ik ben het dieptepunt, het nulland, alle tekens 

				hebben hier hun eigen maten, hun eigen taal onder NAP.

				Bovengronds ben ik zichtbaar in ruwe huid en in blauwe 

				littekens die nooit meer weggaan, in een microfoon in een 

				hand die trilt, omdat ik eraan trek. Je voelt me in je benen 

				als je een heuvel oprijdt, als je stapt op de vierde, de vijfde, 

				de vijfhonderdachtste trede op weg naar het uitzicht over bomen. 

				Je dacht dat je takken beter kon gebruiken dan wortels, 

				dat je geen diepgang meer nodig had, maar ik ben de brandstof 

				die harten kan ontdooien, die oude koempels nieuwe energie, 

				en het meisje in de speeltuin moed geeft om te klimmen in een 

				boom die heen en weer zwiept onder haar gewicht. 

				Op één plek kan je me bijna aanraken: fiets een heuvel op,

				graaf (al het materiaal ligt hier nog) een nieuwe mijnschacht, 

				zie de wereld aan je voeten liggen.
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				Programmamanager Herbestemming en Agenda Toekomst Religieus Erfgoed bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

			

		

		
			
				Frank Strolenberg

			

		

		
			
				Bezocht: Parkstad Limburg
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				‘We zijn geen Heuvelland en geen Berlijn. We zijn onszelf en dat is 

				goed genoeg. ‘

			

		

		
			
				‘Een project van de toekomst, dát wilde ik graag onder de loep nemen. Dat riep ik meteen toen ik met de produ-centen van Camping Onbestemd in contact kwam. Ze waren namelijk erg gericht op de Vierde Nota Ruim-telijke Ontwikkeling, waar onder andere Vinex-wijken uit voortkwamen. Leuk en aardig, oprecht, maar het zijn allemaal projecten waarvan de ontwikkeling al minstens twintig jaar geleden is begonnen. Terwijl we nu óók van alles aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld in de krimpregio’s. Met wat voor opgaven hebben we daar te maken?

				 

				Het had elke krimpregio kunnen worden, maar het werd Parkstad Limburg. Ik had daarom een dubbelrol, want ik kom er toevallig zelf vandaan, al ben ik al veertig jaar uit Kerkrade weg. Met andere Limburgers in de groep had ik het daar ook over. Vroeger was Limburg beklem-mend. Er heerste een soort defaitisme, de gedachte dat de ‘Hollanders’ alles over de hoofden van de Limburgers beslisten. Limburgers prijzen vaak hun eigen gemeen-schapszin: de mijnwerkers die elkaars ruggen wasten, de grote hoeveelheid fanfares. Hoewel dat zeker waardevol is, ging er geen enkele sociaal-economische organisatie-kracht vanuit. 

				Dat was voor mij het grootste inzicht tijdens het week-end. Parkstad Limburg is dat defaitisme ontstegen. Er is een wervelwind aan plannen en ideeën om het gebied te verbeteren. Ik raakte er zo enthousiast van dat ik zelfs tegen Peter Bertholet, de directeur van Parkstad Lim-burg, heb gezegd dat ik hem graag wilde helpen. Ook als ik daarvoor vele uren in de auto moet zitten. 

			

		

		
			
				Die energie merk je pas als je er bent, want het gaat niet op zijn ‘Hollands’, er wordt maar heel weinig over getrompetterd. Terwijl wat er gebeurt wel degelijk heel bijzonder is.

				Ik heb als expert al meteen één suggestie aangedra-gen. Op dit moment is Parkstad trots op twee dingen, de mijnen en de Romeinen. Maar de negentienhonderd jaar die daartussen liggen zijn een nog onontgonnen terrein waar je heel veel mee kan. Er zijn geloof ik wel 70 kastelen in Parkstad Limburg. Wat zou het mooi zijn als we met lokale ondernemers iets van die geschiedenis kunnen maken! 

				Toch denk ik niet dat Parkstad de concurrentie moet aangaan met het Heuvelland, wat tijdens het weekend wel geopperd werd. Parkstad is niet romantisch, en we hoeven ook niet te doen of we dat zijn. Parkstad heeft immers een bepaalde rauwheid, een lelijkheid. Mensen vergelijken het daarom wel eens met Berlijn. Dat lijkt me nogal overdreven, maar Berlijn heeft inderdaad veel plekken die goedbeschouwd lelijk zijn, die de stad juist charme geven. Dát geldt voor Parkstad ook. Laat Park-stad dus vooral zichzelf zijn.

				Camping Onbestemd benadert een gebied uit heel veel verschillende disciplines. Dat spreekt me enorm aan, en ik wil die aanpak nu integreren in ons werk. Bij een nieuw project in Sittard, over leegstand, willen we van meet af aan scholen en kunstenaars betrekken. Tijdens het week-end merkte ik hoeveel dat toe kan voegen.

				De theatermaker moest om persoonlijke redenen eerder weg, en had dus maar een deel van het programma meegemaakt toen hij ons zijn indrukken vertelde. Hij zag Parkstad Limburg als een oude dame, die we bij het sterven moesten begeleiden. Dat beeld snapte ik, maar gaandeweg werd mij en de andere kampeerders duide-lijk dat Parkstad meer is. Ja, er is misschien een deel dat voorbij is. Maar Parkstad is ook een Phoenix, die uit zijn as zal herrijzen. Er komt iets nieuws voor terug. 

				Op zondagochtend deelde de dichter zíjn bevindingen. Hij wist wat we de dagen ervoor gezien hadden onge-lofelijk goed te vangen. Toen hij zijn gedicht voorlas, tien uur ’s ochtends, na het ontbijt, schoten drie mensen vol. Zo’n gedicht komt na zo’n weekend echt binnen.’
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				‘Ik zou er graag werken, om een bijdrage te kunnen leveren aan een weg naar voren voor de mensen daar. Dat deed het weekend met me; 

				ik wilde me verbinden met die plek.’
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				Uit het gat 

				kruipt het 

				nieuwe geloof
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				Meet the local
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				Mirjam Duijssens

			

		

		
			
				‘Ik heb hier altijd met heel veel plezier gewoond, maar nu is de buurt echt verloederd. Tegenover mij staan nu bijvoorbeeld huizen leeg. Die leegstand is niet alleen lelijk, maar leidt ook tot meer criminaliteit. We mochten van de gemeente bijvoorbeeld een afbraakpand als ‘Buurtkamer’ gebruiken, voor allerlei sociale activiteiten. Dat was het enige leuke in de wijk. Maar onlangs zijn alle koperleidingen gejat, en nu kunnen we het niet meer gebruiken. Ik vind dat vreselijk. Tegenwoordig zeg ik altijd dat ik in de Bronx woon.

				 

				Ze zeggen van hogerhand: ‘maar u krijgt een park!’ Maar het zal nog lang duren voordat het zover is. En ik kan alvast oefenen, want ik weet hoe de gemeente 

				Kerkrade met de groenvoorziening is- hiertegenover staat het onkruid metershoog. Veel mensen uit de straat, die al hun hele leven hier woonden, hebben tegen hun zin moeten verhuizen. In feite is ons alles afgenomen.

				Het was toeval dat ik de mensen van Camping Onbe-stemd tegenkwam, maar ik was er heel blij mee. Ook zij dachten ‘oh mooi, die mensen krijgen een park’. Toen ze mijn verhaal gehoord hadden, zagen ze dat wel anders. Ik had het idee dat ze echt luisterden.’
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				Blauwestad

				12+13 juli 2015

			

		

		
			
				In het westen 

				zeggen ze...
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				Van Blauwestad zelf verwachtte ik 

				een onaffe ontwikkeling. Viel dik mee.’
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				Het landschap 

				in je jas
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				DIT BORD IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR UW EIGEN ONRUST

			

		

		
			
				U bevindt zich op de laatste plek waar het gras nog wordt gemaaid.

				Dit gebied is vorig jaar aangelegd en wordt nog verder ingericht. 

				U kunt al wel gebruik maken van uw creativiteit. Extra voorzieningen worden nog gerealiseerd. 

				U kunt hier wonen in bloemen, slapen in weggespoelde huizen, fietsen door afgebroken dorpen, leven tot er een graf beschikbaar is. Aan het einde is een belevingsplek met uitzicht over de leegte 

				(dit is niet verzonnen, het staat op een bord). 

				Het is niet nodig uw eigendommen na vertrek mee te nemen. 

				Er is hier plek zat. 

				Waarschuwing: het kan voorkomen dat de aarde trilt. 

				Dat is de onzichtbare ruimte die zich herschikt.

				Pas op voor de woorden oud, nieuw, succes en mislukking. Ze kunnen 

				hier nieuwe betekenissen krijgen. Als u terugkeert, zult u moeten wennen. 

				De resultaten worden dit jaar nog niet officieel gecontroleerd. 

				U verblijft hier op eigen risico.
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				‘Ik verwachtte veel meer leegloop, leegstand, 

				treurigheid, grauwheid. Zag ik nauwelijks. ‘
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				De tent

				op fluisterafstand
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				Meet the local
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				Robin Plomp

			

		

		
			
				‘In het Westen zeggen ze vaak: Blauwestad is niet gelukt. Ik begrijp daar helemaal niets van. Moet je zien hoe mooi het hier is, en hoe graag we hier allemaal wonen. Het tegendeel is waar, het is hier hartstikke gelukt! 

				Ik begrijp wèl dat mensen zeggen: “ja, maar de kavels raken niet verkocht.” Maar dat is toch niet het enige dat bepaalt of iets gelukt is? Wij kwamen uit Winschoten. We wilden ons woonhuis en ons communicatie-bedrijf in één pand, én goed aan de weg liggen. Dat kon in Winschoten niet en hier wel. 

				Tijdens Xpeditie Blauwestad en Camping Onbestemd heb ik kunnen laten zien dat Oost-Groningen helemaal niet zo saai en lelijk is als mensen wel denken. Dat hebben de deelnemers zeker goed begrepen. Ik heb later nog met hen aan het kampvuur gezeten, en toen zei iedereen dat ze niet hadden verwacht dat het hier zo mooi zou zijn.’
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				Maar het heeft wel de potentie om een schitterende mislukking te worden (zoals de Oostvaardersplassen dat zijn geworden: het daar ooit bedachte industrie-

				gebied is er nooit gekomen, maar het is nu een plek 

				waar iedereen trots op is) .

			

		

		
			
				‘Ik had zeker vooroordelen, kende het gebied alleen uit de pers en dan ligt de focus altijd op negatieve verhalen. Het staat te boek als een mislukt project.
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				een voordeur
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				Planoloog bij Platform 31 en coördinator bij het Jaar van de Ruimte.

			

		

		
			
				Jeroen Niemans

			

		

		
			
				Bezocht: Blauwestad
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				‘Ouderwets op excursie, planologen moeten dat vaker doen’

			

		

		
			
				‘Tijdens mijn studietijd gingen we heel veel op excursie. Dat was precies wat die studie zo leuk maakte. Op de een of andere manier ga je er, als je eenmaal aan het werk bent minder op uit. Camping Onbestemd was weer echt zo’n excursie. 

				Het sloot bovendien naadloos aan op Het Jaar van De Ruimte, waar ik als coördinator aan werk. We willen op verschillende manieren naar de ruimte om ons heen kijken. Wat voor keuzes zijn er gemaakt, en kunnen we maken? Hoe wordt de ruimte gebruikt? In Camping Onbestemd kwam dit allemaal samen.

				Ik koos de excursie naar Blauwestad, omdat dat een plek is waar je anders nooit zou komen- dat is een deel van het verhaal van Blauwestad. Toen we op onze heenweg bij Drachten de file in reden, zeiden we dat vast iedereen op weg was naar Blauwestad. Dat was een grapje, omdat we heel zeker wisten dat het niet zo was. Toch was het er toen wij er waren wel relatief druk, omdat Camping Onbestemd samenviel met Xpeditie Blauwestad, waarin er allerlei activiteiten voor een groter publiek waren georganiseerd. 

				Planologen hebben de neiging om, als ze ergens rond-kijken, vooral te letten op wat er nog niet is. Ze bekijken het landschap altijd met hun planningsbril. Als je met een dichter rondfietst, zoals we tijdens het weekend deden, moet die bril af. Hij gaf ons de opdracht heel precies te kijken naar wat we zagen. Bloemetjes langs de weg bij-voorbeeld. Als je dat doet, heb je automatisch aandacht voor het kleine, niet voor de grote verbanden die ik in 

			

		

		
			
				mijn werk altijd zie. Het dwong me te kijken naar wat er nú al was, naar wat die plek tot die plek maakt. Precies dat doel van Het Jaar van de Ruimte dus. 

				Ik had van Oost-Groningen een vrij saai beeld. Ik zag voor me dat het er vlak en leeg was en verder niets. Dat klopt ten dele ook. Maar in het weekend dat wij er kampeerden was het erg mooi weer. Er was een steiger, waar kinderen aan het zwemmen waren. Als je dat gezien hebt, kun je het haast al niet meer saai vinden, omdat je wéét dat het niet altijd saai is en niet voor iedereen. Als zo’n enkel plaatje je beeld al kan laten kantelen, geeft dat aan hóe belangrijk het is om een gebied zelf te bezoeken. 

				Toen Blauwestad werd bedacht, zag de economie er heel anders uit dan nu. De plannen zijn gemaakt met de eco-nomie van destijds in gedachten. Daarom is de Blauwe-stad van nu niet geworden zoals we toen gedacht en gehoopt hadden. Die onverkochte kavels hadden we niet bedoeld. Dat het zo leeg zou zijn, was niet vooraf uitgetekend. De rijke mensen uit de Randstad hebben maar nauwelijks de ruimte opgezocht die ze hier tot hun beschikking hebben. 

				Dat is altijd het lastige van Ruimtelijke Ordening. Je bedenkt met de voorwaarden van dat moment, hoe iets er over 25 jaar uit kan zien. Maar je hebt geen glazen bol, je weet niet welke tussentijdse gebeurtenissen de wensen gaan veranderen. Op het moment dat je een project oplevert, ben je vaak al ingehaald door de tijd, en zelfs achterhaald. Daar is weinig aan te doen, al zie je nu wel een tendens om bij het plannen meer flexibiliteit in te bouwen. Bijvoorbeeld door ruimtes in te tekenen die uiteindelijk voor meerdere doelen gebruikt kunnen worden, zodat je als dat nodig is nog van bestemming kunt wisselen. 

				Aan dat soort dingen dacht ik, als ik aan Blauwestad dacht. Dat is nu veranderd. Als ik nú aan Blauwestad denk, zal ik ook aan een kampvuur denken. Aan de mensen die toevallig langskomen en een praatje maken, een biertje met ons drinken en ons hún idee over het gebied vertel-len. Blauwestad is voortaan niet alleen een verzameling onverkochte kavels, hij is ook die enorme sterrenhemel. ‘
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				‘Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel) ziet zich zelf graag als de aanjager van de gedachte, de gastheer voor de ont-moeting en de aanleiding voor de discussie. Deze zomer mochten we het gastheerschap los laten en even te gast zijn op Camping Onbestemd.

				 

				Het bijzondere van spelen op Camping Onbestemd was dat onze voorstelling binnen een context kwam te staan. Onze voorstelling kreeg extra betekenis door de inspire-rende locaties, maar vooral ook door de bagage die het publiek mee had gekregen van de overige activiteiten.

				 

				De spannendste locatie vonden wij de krimpregio Park-stad Limburg. Een theatrale plek met veel geschiedenis en een dramatische menselijke problematiek. Mooie ontmoetingen tussen wijkbewoners, bestuurders, kunstenaars en andere nieuwsgierigen. De bijzondere samenstelling van campinggasten zorgt er bij iedereen voor dat je opnieuw leert kijken, omdat je steeds verschillende visies en observaties uitwisselt.

				 

				Het was een bijzondere zomer en we hopen nog vaak de “animatie” te mogen verzorgen voor Camping Onbe-stemd.

				Greg Nottrot en Floor Leene, Nieuw Utrechts Toneel

				Tim Pardijs, dichter. Schreef zelf elk weekend een gedicht en zette onze gasten aan tot dichten.

				‘Camping Onbestemd verrast door haar bijzondere bestemmingen en activiteiten. Bovendien leer je je reisgenoten kennen op een originele manier: je verkent samen een locatie en deelt je indrukken. 

				Die combinatie kwam wat mij betreft het best tot zijn recht op Maasvlakte 2, vanwege de ietwat bizarre locatie (strand middenin industriegebieden) en de grootte van de groep. Ik vertel nog vaak over Camping Onbestemd. Ik heb Nederland er beter leren kennen: gezien 

				hoe divers ons land is qua landschap, maar ook 

				hoeveel we als inwoners op elkaar lijken, 

				we willen allemaal dezelfde dingen. Ik denk 

				dat we onze gasten op een ontspannen en

				uitdagende manier anders hebben leren 

				kijken naar Nederland. 

				Tim Pardijs

			

		

		
			
				Ook was er yoga verzorgd door 

				Astrid van Zon.

				‘	Zonder enige bestemming

					Zonder enige verwachting

				In het gloren van de ochtend ontwaken

				Met blote voeten in het nog vochtige gras op de rand van een nieuwe stad

				Of met zand tussen de tenen in een oneindige zee van ruimte

				Het licht, de doorbrekende zon

				Samen ademen’

				Samen ontwaken met yoga is voor mij altijd de perfecte start van elke dag, op elke bestemming, maar deze 

				waren wel heel speciaal! 

				Dank voor het samen delen <3

				Warme groet, Astrid van Zon 

				Bij het kampvuur was er muziek van Diets Dijkstra en 

				Alex Visser. Alex vertelt:

				 ’Op Facebook had ik gelezen over de tot de verbeeld-ing sprekende titels ‘Bureau Ruimtereizigers’ en ‘Camp-ing Onbestemd’. Ik wist niet wat het was, maar moest denken aan David Bowie’s Space Oddity: Reizen door de ruimte met onbekende, onbestemde richting. “I think my spaceship knows which way to go”. Nog steeds niet wetende wat de camping precies inhield, ben ik samen met een vriend ingegaan op de vraag of ik het kampvuur van de onbestemde campings muzikaal wilde ondersteunen. Ik hou van kamperen, kampvuur en muziek (maken), dus wat kon er mis gaan? 

				Nou, niets dus eigenlijk. Hoewel wij steeds het staartje van de dag meepikten, had ik het gevoel dat ik de hele dag had meegemaakt door de leuke verhalen, nieuwe inzichten en de goede sfeer. Het was zeer bijzonder hier deel van uit te maken. 

				“…And the stars look very different today”

			

		

		
			
				Camping Onbestemd had een uitgebreid animatieteam. Wat vonden zij van het project?
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				Nawoord

			

		

		
			
				Nederland bouwen is machinewerk.

				Nederland maken is mensenwerk. Als we

				íéts hebben geleerd tijdens onze vier 

				kampeerweekenden, dan is dát het wel.

				Mensen maken de plek.

				De Tweede Maasvlakte was indrukwekkend. Een verlaten prairie met hijskranen als ijzeren cowboys met lasso’s. We zagen een schip met 8000 containers. Je wéét dat het groot is, maar je kunt het niet bevatten.

				Toch ging de plek pas écht leven toen, Walter liet zien hoe je mammoetkiezen kunt vinden op het strand. De plek ging ademen, toen kunstenaar Ruud ons meenam naar zijn Zandwacht en toen Kathelijn en Max ons trots meenamen de natuur van Oostvoorne in. ‘s Avonds bij het kampvuur hingen we aan de lippen van de vrijwil-ligers van de Reddingsbrigade, die smeuïge verhalen vertelden over douaniers, die zich onbespied hadden gewaand in dit industriële niemandsland .

				In Leidsche Rijn konden we het grote lege plein bovenop de A2 eigenlijk alleen maar snappen toen de bewoners er ’s avonds kwamen borrelen. De mensen die er al meer dan 10 jaar wonen hebben zich flexibel getoond in het aanpassen aan de veranderende wereld, de vertraging in de bouw van hun stadsdeel en de mismatch tussen het plan en de werkelijkheid. Ze helpen bij het oplossen van die mismatch, kleuren de witte vlekken in die erdoor ontstaan en ze dragen een trots uit die aanstekelijk is door z’n echtheid.

				In Kerkrade-West werd de recente geschiedenis tref-fend verteld toen we door de ogen van de wijkbewon-ers keken. ‘Jullie tent staat, waar eerst mijn huis stond,’ vertelde een vrouw die haar hondje uitliet. Met het verlies van kerk en mijn verdween bijna 50 jaar geleden het fundament onder de gemeenschap en de weg naar een nieuwe basis is een lange. Wie hoog vliegt, kan diep vallen. Toch was de nieuwe energie voelbaar.

				En de trots blijft, zoals in de ogen van koempels Jo en Hans bij Schacht Nulland. Pijn en power van echte mensen. 

				In het hoge Noorden, in Blauwestad kwam het abstracte gegeven ‘we wilden een stad maken, maar het werd een natuurgebied’, pas tot leven in de trotse verhalen van de eerste bewoners zoals de beheerder van de jacht-haven, die vroeger een boer was. Nu duidelijk is, wat Blauwestad ìs, begint men er in de omliggende dorpjes ook weer in te geloven. Huizen worden weer geverfd en gevels gereinigd. De les die is geleerd?

				We moeten niet zo’n haast hebben en genieten van wat wel is. Dan komt alles wel goed.

			

		

		
			
				Overal waar we waren, maken de bewoners er het beste van. Dat bedoel ik niet als excuus voor suboptimali-satie, maar als bewondering voor optimalisatie tegen de klippen op! Daar waar plannen niet uitpakken zoals bedacht, maken de bewoners e toch het beste van. De betrokkenheid van bewoners zorgt ervoor dat zij voor hun plek door het vuur gaan. Dat ze trots willen zijn op hun eigen directe omgeving en ervoor zorgen dat ze dat ook kúnnen zijn. De bewoners maken er de best denkbare plek van. 

				Vier weekenden op bijzondere plekken met bijzondere mensen. Samen met professionals, avonturiers en lokale helden hebben we vier bijzondere plekken 24 uur lang belééfd. Onze theatermakers, muzikanten en dichters hielpen ons bij het bij het duiden en delen van de erva-ringen. Greg en Floor gaven ons de verbeelding die ons anders naar de plek deden kijken. Tim liet onze avonturen stollen in rake zinnen. En Alex en Dietz waren de perfecte muzikale omlijsting van het kampvuur. 

				De bijzondere samenstelling van de groepen leverde indrukwekkende uitwisseling van inzichten op. Het kampvuur zonder eindtijd en de onherroepelijke thuisreis zorgde voor ongedwongen en bijzondere gesprekken. Wakker worden op dè plek in rust, veroorzaakte een beleving die ons anders deed beschouwen dan anders. 

				Bij drie van de vier plekken gingen ook flink wat profes-sionals mee die ooit aan de plek hadden gewerkt. Ze wilden wel eens zien wat er van was geworden. Over het algemeen gingen ze gerustgesteld naar huis: misschien is het niet helemaal geworden zoals gepland, en gaat het in een aanzienlijk langzamer tempo, maar Nieuw Nederland ligt er heel behoorlijk bij.

				In Parkstad Limburg was dat anders. Daar kwamen maar weinig nieuwsgierige professionals. Weinigen hebben aan die plek gerekend en getekend, afgezien van de be-vlogen lokale professionals. Maar als juist dáár de nieuwe opgave ligt, waar was dan de landelijke aandacht?

				Waar we bij de andere kampeerweekenden konden terugkijken en hooguit suggesties doen voor bijsturing, konden we in Kerkrade een blik in de onzekere toekomst werpen. Waar we op de Tweede Maasvlakte buitengaats containerterminals bouwen, wacht Kerkrade al 15 jaar op een spoorlijntje van 7 kilometer naar de grootste tech-nische universiteit van Europa, in Aken. 

				Het lijkt wel alsof we liever nieuwe weilanden omploegen en volbouwen, dan dat we volgebouwde weilanden weer proberen te fatsoeneren als het leven er uit dreigt weg te vloeien.

				Nieuw Nederland is wel zo’n beetje af. Hoog tijd om aan Oud Nederland te beginnen. Want Nederland is natuurlijk nooit écht af.

				Marco Redeman
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